
Veelzijdig Limburg 

 

 

 

 

 

 

15 t/m 22 augustus 2014 

Tendens Vakanties 



Onze vakantiegangers: 

 

 

 

 

 

 

Wim Sterckel              Rene Gutter          Rina Schaap 

 

 

 

 

 

 

Paul Bekkers        Annemiek de Winter    Diana Oort 

 

 

Wilco Lebbink 

 



Tendens reisbegeleiders: 

 

 

 

 

Erminia Salaris 

& 

Martien Strik 

 

 

 

 

 

Accommodatie: Landal Hoog Vaals 

Reiscode: V1415B 

Tendens Vakanties 

 

 



Vrijdag 15 augustus 

Vandaag gaat dan eindelijk de vakantie beginnen. 

Martien, Erminia en Wim 

rijden vanaf Arnhem naar 

Veenendaal waar de 

andere vakantiegangers 

worden opgehaald. Behalve 

Wilco, Wilco wordt 

rechtstreeks naar de 

accommodatie gebracht. 

Onderweg even gestopt 

voor een plaspauze en 

lekker even wat drinken. Iedereen in de bus heeft al heel veel zin 

in de vakantie. 

Bij aankomst in Vaals krijgen we van Landal de sleutel voor het 

huisje en wat zijn we blij verast. We krijgen een super mooi huisje 

met uitzicht op een vallei. We drinken eerst rustig een kopje koffie 

en gaan daarna de kamers indelen. Dan komt Wilco met zijn 

ouders, gezellig Wilco, welkom bij de groep! 

Dan is het al tijd voor het diner. We eten vanavond lekkere 

tomatensoep, runde worstjes met een kadetje en erwten met 

wortelen. Na het eten ook nog een toetje, mmm het was heerlijk. 

In de avond doen we het lekker rustig aan en doet ieder waar hij 

of zij zin in heeft. Zo gaat Rina borduren en Rene kleuren. De rest 

kijkt naar muziekplein op de tv. Langzaam gaan we alle lekker 

naar bed.  

 

 

 

 



Zaterdag 16 augustus 

Rond 8 uur word iedereen langzaam wakker, even lekker douchen 

en dan gezellig met ze alle ontbijten. 

Het regent buiten dus we doen het 

allemaal rustig aan. Het is 

tenslotte vakantie. 

Dan gaan we met ze alle naar 

de supermarkt om boodschappen 

te doen. We hebben karren vol 

met boodschappen. Gebak, ijs, vlees 

en nog veel meer. Krijgen we dit wel 

op?  

Na de lunch zijn we naar het drielandenpunt gereden. Rene en 

Paul zijn samen met Martien met de lift naar boven gegaan waar 

het uitzicht fantastisch was. Even lekker gelopen en toen is de 

rest van de groep is alvast lekker op een terrasje gaan zitten. 



Hierna hebben we kaarten gekocht en een rondje door Vaals 

gereden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Eenmaal thuis hebben we met ze alle onze kaarten geschreven 

met een kopje koffie en een gevulde koek(getrakteerd door Rene). 

Ondertussen staat Erminia in de keuken om voor ons een 

heerlijke maaltijd te maken. We eten vanavond spaghetti 

Bolgonese, met witlof en tomaat salade. Als toetje hebben we ook 

nog heerlijke pudding. 

In de avond drinken we nog een kopje koffie en daarna kijken we 

met ze alle 50 jaar Andre van Duin. Natuurlijk met een lekker 

drankje en wat lekkers. 

Hierna gaan we naar bed want morgen hebben we een drukke 

dag, we gaan naar Maastricht, leuk!! 

 

 



Zondag 17 augustus 

Als we wakker worden is de ontbijttafel al gedekt door Martien. Dit 

keer lekker met een eitje en croissants. Ook nog heerlijk een 

stukje fruit na. Wat een lekkere zondags ontbijt.   

We maken nog even een lunchpakketje en dan in de bus op naar 

Maastricht, onderweg zijn we nog even gestopt bij een militaire 

begraafplaats in Malgrat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dan weer verder naar 

Maastricht waar we onze 

lunch opeten terwijl Martien 

en Paul een parkeerplaats 

zoeken. Daar zagen ze nog 

kampioenschap jeu de 

boule.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De meesten van 

ons gingen in 

de St. Servasius 

kerk dat erg 

mooi was.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarna zijn we naar de winkelstraat gelopen opzoek naar een 

winkeltje om de batterij van Wilco zijn horloge te vervangen.   

 

 



 

Moe maar voldaan zijn we terug 

gegaan naar ons huisje. Hier 

hebben we lekker koffie 

gedronken met een stroopwafel. 

En ja hoor, daar staat Erminia 

weer in de keuken heerlijk voor 

ons te koken. Vanavond eten 

we kip kerrie met champignons, 

paprika en rijst. Om half 6 

konden we eten en na het eten 

hadden we nog karamel ijs met 

slagroom toe. 

Annemiek ging na het eten douchen en de anderen gingen tv 

kijken.  

Het was een fijne dag, de hele dag lekker droog en bij thuiskomt 

begon het te regenen. Welterusten allemaal. 



Maandag 19 augustus 

We wilden vandaag met de trein naar Valkenbrug maar deze reed 

helaas niet dus hebben we de plannen omgegooid en zijn we naar 

Duitsland gereden. We zijn naar een dierenpark in Aachen geweest 

waar we veel hebben gewandeld en dieren hebben gezien. Rene 

heeft nog een leuke pinguïn gekocht waar hij erg blij mee was. 

In het park hebben we geluncht met een slaatje en een ijsje toe. 

Voldaan en tevreden zijn we om 4 uur weer terug gegaan en 

hebben we in het huisje weer lekker koffie gedronken. 

Op het menu staat vanavond: Championsoep vooraf, 

pannenkoeken, salades en dubbel vla na. Wilco heeft geholpen 

met de tafeldekken en de tafel afruimen. De hele groep is erg 

behulpzaam, fijn hoor! 

Na het eten nog lekker wat gekletst en met wat borrelnootjes de 

avond afgesloten. 

 

  

 

 



  



Dinsdag 19 augustus 

Gelukkig, vandaag rijd de trein naar Valkeburg wel. Met de bus 

naar Simpelveld waar we 

vervolgens met de trein 

naar Valkenburg rijden. 

Het is niet een gewone 

trein waar we inzitten 

maar een stoomtrein.   

We zijn met de trein 

door de grotten gereden. 

Na afloop van de rit 

hebben we een mooie 

lichtshow gezien. Daarna 

hebben we door de winkelstraat gelopen om nog wat kadootjes te 

kopen. Annemiek heeft nog een heel mooi vest met strepen 

gekocht. 

 



  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

Toen we klaar waren met winkelen zijn we teruggelopen naar de 

trein. De trein bracht ons weer naar Simpelveld waar onze bus 

stond. Hierna zijn we uit eten geweest bij een museumcafe 

genaamd de zwarte Madona. Het eten was er heerlijk.   

Toen het eten op was gaf Rene ineens een toespraak en 

bedankte ons voor de goed vezorging, wat lief! Ook Annemiek 

heeft nog een woordje gedaan. Als afsluiting bedankte Wilco ons 

ook. Wat een super leuke groep hebben we toch! 

Op naar ons huisje waar we nog even lekker hebben gezeten en 

toen naar bed.  

 



Woensdag 20 augustus 

Vanochtend hebben we allemaal lekker uitgeslapen. De ontbijttafel 

was natuurlijk weer gedekt door Martien dus we konden meteen 

aanschuiven. 

Tegen 10 uur heeft Martien Annemiek, Diana, Rina, Rene en 

Erminia afgezet bij de Action. Samen met Wim en 

Paul is Martien verder gereden naar de 

supermarkt om nog wat 

boodschappen te halen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om half 12 hebben we lekker geluncht met pannenkoeken, 

broodjes knakworst en een toetje na. Na de lunch zijn we naar 

Maastricht gereden waar we een tochtje met de boot gaan maken.  

Hierna zijn we de stad ingeweest en de kerk onze lieve vrouw van 

binnen bekeken. Dit vonden we allemaal erg 

mooi.  

Bij thuiskomst was het alweer bijna tijd om 

te eten. We eten vanavond gebakken 



aardappels, sperziebonen, Duitse frikandellen (bal gehakt) in 

goulaschsaus, gepaneerde kipsnitzel en vla met slagroom na. Het 

heeft ons allemaal weer heerlijk gesmaakt. 

Na het eten nog even op de bank gezeten met toastjes. We 

bespreken wat we willen doen morgen en we zijn eruit; we gaan 

een huifkartocht maken! 
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Donderdag 21 augustus 

Om half 11 vertrekken we naar de manege waar de paarden met 

wagen op ons staan te wachten. We rijden door een prachtig 

landschap en zien witte molens. De paarden heten Suske en 

Wiske, de ene was 11 jaar en de andere 19 jaar. Er was ook nog 

een echtpaar uit Luik die het ritje met de wagen maakte.  Het 

was erg gezellig.   

Teruggekomen in 

het huisje hebben 

we tomatencreme 

soep gegeten die 

Erminia had 

gemaakt. Het was 

een pan vol maar 

deze was zo leeg. 

Als toetje nog 

lekker ijs en Paul 

nam yoghurt met 

een banaan erin. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Na de lunch besloten we om alvast de koffers in te pakken want 

morgen is de vakantie helaas alweer voorbij. Nog even een 

groepsfoto gemaakt. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dan gaan we op naar de 

Griek waar we heerlijk eten. 

Je hebt er echt van alles 

zoals soep, pizza, 

kotoletjes, gyros, friet, 

salade en nog veel 

meer.  

 

 

 



Dan rijken we de diploma’s uit en bedanken we alle 

vakantiegangers voor hun gezelligheid en natuurlijk ook hun hulp.   

Dit is wat Annemiek en Wilco zeiden: 

Annemiek: ‘’ Beste luitjes, ik was enthousiast over Martien die ons 

overal heen heeft gebracht en onze Erminia een echte kokkin. Ik 

vind Tendens een fantastische organisatie. Een groot applaus voor 

Erminia en Martien. 

Wilco: ‘’ Ik vond die twee etentjes heerlijk. Ik ben blij dat ik mooie 

sokken heb gekocht. Ik vond de huifkar ook leuk en ik wil volgend 

jaar weer met jullie mee’’ 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vrijdag 22 augustus 

Helaas is de laatste dag van de vakantie alweer aangebroken. De 

laatste spulletjes nog even inpakken en dan kan alles de bus in. 

We rijden naar Veenendaal waar iedereen wordt opgehaald 

behavele Wim, die gaat met ons mee naar Arnhem waar hij zelf 

met zijn auto naar huis gaat. 

 

Wij willen jullie bedanken voor de gezelligheid. Hopelijk hebben 

jullie een fantastische week gehad en we zien jullie graag op 

zaterdag 1 november.  

Groetjes, 

Erminia de Kokkin 

& 

Martien de chaffeur 
 


